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Apenheul en gemeente Apeldoorn zetten 
handtekening onder afspraken over parkeerterrein
Directeur Roel Welsing van Apenheul en  
wethouder Anja Prins hebben op maandag  
10 november hun handtekeningen gezet onder 
overeenkomsten waarmee het parkeerterrein 
van park Berg en Bos per 1 januari 2026 in  
erfpacht overgedragen wordt aan Apenheul. 
Ook gaat Apenheul vanaf 2026 het parkeren op 
het terrein zelf organiseren en beheren. Die taak 
lag voorheen bij Accres, die dit deed in opdracht 
van de gemeente.

Groot voordeel van het feit dat Apenheul het  
parkeren zelf gaat organiseren, is dat het zelf 
meer mogelijkheden heeft om op bezoekers-
stromen te sturen. Het parkeerterrein blijft 
uiteraard toegankelijk voor álle bezoekers aan 
park Berg en Bos, het Boschbad of anderen die 
er willen parkeren. Apenheul maakt hierover zelf 
afspraken met andere betrokken ondernemers 
en partijen.

Overloopparkeren op J.C. Wilslaan
Apenheul organiseert vanaf het seizoen 2026 ook 

het zogenaamde overloopparkeren op de drukste 
dagen van het jaar. Eind vorig jaar koos de gemeen-
te definitief voor het inrichten van het overlooppar-
keren op de J.C. Wilslaan. Dit had daarvoor een tij-
delijk karakter. Het overloopparkeren houdt in dat 
als het parkeerterrein van Berg en Bos volstroomt, 
bezoekers daarna verwezen worden naar de J.C. 
Wilslaan en daar parkeren. Over het vullen van de 

J.C. Wilslaan is afgesproken dat dat gebeurt zon-
der dat er verkeer door de wijk wordt geleid.

Werkzaamheden vanaf januari
De gemeente is nog wel verantwoordelijk voor 
een aantal werkzaamheden aan de J.C. Wilslaan 

(vervolg op pagina 2)
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die vanaf januari gaan plaatsvinden. Zo 
wordt er een natuurlijke filterlaag aange-
bracht in de grond om vervuiling van het 
grondwater te voorkomen. Ook grijpt de 
gemeente deze werkzaamheden aan om de 
rijbaan iets te versmallen en de fietspaden 
te verbreden. De werkzaamheden zijn ge-
reed voor het nieuwe Apenheul-seizoen.

Eindelijk opgelost
Wethouder Anja Prins: “Ik ben erg blij met 
de handtekeningen die vandaag zijn gezet. 
Het verkeer- en parkeervraagstuk rond 
Apenheul was behoorlijk taai, we zijn er 
ontzettend lang mee bezig geweest. Ik wil 
ook dit moment aangrijpen om Accres en de 
wijkvereniging Berg en Bos hartelijk te be-
danken voor hun inzet in al die jaren. Ik heb 
er alle vertrouwen in dat we de kwestie nu 
goed hebben opgelost en wens Apenheul 
heel veel succes met deze nieuwe taak.”

Roel Welsing: “We zijn dankbaar voor het 
vertrouwen van de gemeente. Fijn dat 
er nu na al die jaren duidelijkheid is over 
de verantwoordelijkheid voor het par-
keren rondom het park. Daarmee wordt 
het makkelijker om bezoekersstromen in 
goede banen te leiden. Dat is goed voor de 
gemeente, de buren en de bezoekers aan 
Apenheul en park Berg en Bos!”

Een nieuwe boombank
Door Otto Verkerke 

Op de hoek van de Soerenseweg en 
de Genistalaan, schuin tegenover het 
Fletcher Hotel, staat al  jaren een grote 
ronde boombank. Die bank is in 2005 
geschonken door de het college van B& W 
van de gemeente Apeldoorn ter gelegen-
heid van het 25-jarig-jubileum van de 
wijkvereniging Berg en Bos.  

Het werd een fijne plek om even uit te 
rusten, een praatje te maken of simpelweg 
te genieten van het groen. Echter na twintig 
jaar liet de tand des tijds behoorlijke sporen 
achter. Pogingen van het bestuur van de 
wijkvereniging om de bank nieuw leven in 
te blazen mislukten. Helaas bleek de oude 
bank  niet langer bruikbaar.

Tot onze grote vreugde vonden wij de  
afdeling beheer en onderhoud van de 
gemeente bereid om die bank te vervangen: 
een prachtige, nieuwe ronde boombank 
siert nu weer de plek. Ook het ontbrekende 
plaatje met informatie over de oorsprong 
van de boombank is opgepoetst en onlangs 

ook weer op de bank bevestigd. Zo is de ver-
trouwde ontmoetingsplek weer helemaal 
compleet, klaar voor vele nieuwe gesprek-
ken in de schaduw van de boom.
Met dank aan de gemeente!

(vervolg van pagina 1)
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Van de voorzitter

1980 – 2025: 45 jaren, een jubileum!
Bij het getal 45 moet ik altijd denken aan 
‘another fourty five miles to go’ van de 
legendarische Haagse Golden Earring. 
Een hit uit 1971, inmiddels al bijna  
55 jaren oud. De bandleden zingen over 
iemand die nog een eind moet rijden 
voordat hij bij zijn vrouw en zoon, zijn 
thuis is, in Blueville. Hij verlangt er-
naar, maar is bang voor de duisternis 
onderweg en had liever dat de zon zou 
schijnen.

45 mijlen, een grote afstand om thuis te  
komen. Er zijn vast een groot aantal wijk-
bewoners die regelmatig, zo niet dagelijks, 
deze afstand moeten afleggen van hun werk 
of andere verplichtingen, en verlangen weer 
thuis te komen in het prachtige niet blauwe, 
maar groene Berg en Bos. Daar is het na-
tuurlijk ook wel eens donker, maar de zon 
voert er toch altijd de boventoon in figuur-
lijke en letterlijke zin. Wat een voorrecht om 
hier te mogen wonen!

In het vorige nummer van het wijkblad heeft 
u kunnen lezen wat er zoal voorgevallen is 
de afgelopen 45 jaren. 

2025: een overpeinzing
En nu, zo aan het einde van eigenlijk elk 
jaar, overpeins ik wat er nou zo bijzonder 
was het afgelopen jaar. Wat is er gebeurd in 
onze, doorgaans toch zo rustige, wijk? Nou, 
eigenlijk best wel veel!
Dit jaar bestaat Wijkvereniging Berg en Bos 
dus 45 jaren. We hebben er een heel leuk 
feestje om gevierd op zaterdag 6 september 

op het schoolterrein van de basisschool aan 
de Soerenseweg. Het was prachtig weer en 
naar schatting 200 wijkbewoners en andere 
genodigden kwamen mee feesten en moch-
ten als herinnering een speciaal ontworpen 
jubileumglas meenemen. Ik denk er met 
veel plezier aan terug!

Meer
Maar er is natuurlijk veel meer te melden 
over 2025 in de wijk. Zo zijn er wolven 
gesignaleerd in Berg en Bos. Om te voorko-
men dat die dieren daarvan een gewoonte 
maken zijn er speciale hogere hekken om 
het bosgebied geplaatst. Tevens ter voor-
koming dat edelherten, reeën en wilde 
zwijnen onze tuinen komen bezoeken en 
komen leegeten. 

Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering was 
er een presentatie over ethisch hacken. 
Tijdens een koffie- en theemiddag is aan-
dacht besteed aan en gediscussieerd over 
zelfredzaamheid onder het thema ‘Praat 
Vandaag Over Morgen’. Daaraan gekoppeld 
wordt nu gekeken naar het opzetten van 
zogenaamde Zorgcirkels. Fraukje Taselaar 
is toegetreden als nieuw bestuurslid en zal 
zich met de portefeuille Noaberschap met 
dit soort onderwerpen gaan bezighouden. 
Door de internationale ontwikkelingen op 
het gebied van vrede en veiligheid hebben 
wijkbewoners van De Sprengen en Berg en 
Bos de handen ineengeslagen en houden 
contacten met Gemeente Apeldoorn over 
noodsteunpunten en noodpakketten die 
bewoners in huis zouden moeten halen. 

Na decennia is er dit jaar een doorbraak 
gekomen in de verkeers- en parkeer- 
problematiek door bezoekers van met name 
Apenheul. Het parkeervergunningengebied 
is daartoe uitgebreid, een door de wijkver-
eniging voorgesteld plan om de JC Wilslaan 
als definitief overloopparkeerterrein aan 
te wijzen, uitgewerkt. Tijdens een voor-
lichtingsavond heeft iedere wijkbewoner 
daarvan kennis kunnen nemen. Apenheul 
heef de verantwoording voor ordentelijke 
verkeersstsromen en parkeren in eigen han-
den gekregen door die over te nemen van 
Accres, c.q. gemeente Apeldoorn. 

Restaurant De Boschvijver is eveneens door 
Apenheul overgenomen. Daarmee is een 
einde gekomen van meer dan vijftig jaren 
waarin de familie Wentink verantwoorde-
lijk was voor de horeca-activiteiten van 
eerst het Theehuis en later De Boschvijver. 
Na het blijde nieuws van de geboorte van 
een orang-oetang baby’tje kregen we kort 
daarna het trieste nieuws dat de moeder 
orang-oetang is overleden en het baby’tje 
zal worden overgeplaatst naar een andere 
dierentuin waar ze door een andere moeder 
verder zal worden grootgebracht om te kun-
nen leven in een orang-oetang familie. 

Door de soms heel warme dagen beleefde 
het Boschbad de allerdrukste dag ooit. 
Maar liefst 7000 bezoekers zochten die dag 
verkoeling in het prachtige zwembad in 
onze wijk. Vanzelfsprekend was er dit jaar 
in augustus op de Bosweide ook weer een 
succesvol openluchtfilmfestival. De Berg en 

Bos garage is uitgebreid, capaciteit verdub-
beld, opgeknapt en ziet er weer eigentijds 
en prachtig uit. 

En nog meer
Er is nog veel meer te memoreren, van 
ergernissen over het lawaai van gemoto-
riseerd tuingereedschap, irritante tuin-
verlichting en oefeningen van defensie 
tot blijdschap over het plezier van wonen 
in onze mooie groene wijk. En over onze 
mooie woonwijk is dit jaar ook de tweede 
druk verschenen van ‘Berg en Bos, een ver-
rassende ontdekking’. Ik zal nu niet verder 
uitweiden over alles wat er voorgevallen is 
in 2025. Meer daarover kunt u lezen in het 
eerste nummer van het wijkblad in 2026, in 
het jaarverslag.

Another fourty five
Rest mij u allen een heel prettige feestelijke 
tijd toe te wensen en graag wens ik u, 
namens het gehele bestuur, alvast het  
allerbeste toe voor het nieuwe jaar.   
Het eerste jaar van de volgende ‘fourty five 
years to go’ voor Wijkvereniging Berg en 
Bos!

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur, 
Gustaaf van den Brand
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Berenda Brouwer van de Baptisten 
Gemeente Apeldoorn

Coördineert de inzameling 
voor de voedselbank

Wijkbewoners die goed doen
Door Mylène van de Kamp , foto’s: Mylène Shoots

In deze decembereditie zetten we de schijnwerpers op wijkbewoners die zich met hart 
en ziel inzetten voor een ander. Terwijl de dagen korter worden en de lichtjes in de 
straten verschijnen, spraken wij met enkele van hen die het hele jaar door zorgen voor 
extra warmte—niet met kerstlampjes, maar met hun tijd, talent en betrokkenheid. 

Coby Roosendaal

Verkocht al ruim 6.500 aapjes 
voor het goede doel
“We kregen een kleindochter met de 
taaislijmziekte. Al snel had ik de behoefte 
om hier iets voor te doen. Een paar jaar 
daarvoor was een andere oma van twee 
kleinkinderen met deze ziekte op het 
leuke idee gekomen om apen te verkopen 
en zo geld in te zamelen voor de onder-
zoeken en medicijnontwikkeling. 

Onder het motto ‘niets hoeft, alles mag’ ben 
ik er relaxed mee bezig. Ik heb een paar zus-
sen en vriendinnen die meehelpen mutsjes 
breien/haken. Met een mutsje met sjaaltje 
ben je wel een paar uur bezig, kleertjes 
zoals een broekpakje zet ik wat sneller in 
elkaar. Toen mijn kleindochter 5 jaar was, 
ervaarde ze de passie waarmee ik bezig was 
en vroeg ze: oma, waarom ben jij zo verant-
woordelijk voor al die aapjes? 

In 2011 begon ik op de zaak, de Berg en Bos 
Garage, met de verkoop van deze apen. 
Inmiddels heb ik heel wat apen, met of zon-
der kleertjes verkocht.  Veertien jaar apen-

verkoop... ik schat dat ik er zes- á zevendui-
zend verkocht heb. Nu ik met pensioen ben, 
verkoop ik de apen op braderieën, op verko-
pingen, overal waar ik de kans en de kraam 
gratis krijg. Mensen weten me ook thuis te 
vinden. Ik heb altijd een flinke voorraad. 
Iets heel leuks maakte ik deze zomer 

mee. Er kwam een echtpaar langs op een 
verkoping. Die mevrouw herkende mij aan 
m’n lach en m’n humor als haar penvrien-
dinnetje van vroeger. We logeerden ook 
wel bij elkaar. We hadden elkaar zestig 
jaar niet gezien. Verdrietige ontmoetingen 
soms met mensen die één of twee kinderen 
verloren hebben aan deze ziekte. Dan vallen 
er tranen en heb je toch ook zulke mooie, 
waardevolle gesprekken.

De omzet groeit. Dat gaat vanzelf omdat 
het zó m’n hobby geworden is en ik zó-
veel materiaal krijg aan stofjes, knoopjes, 
kantjes en restjes wol. Eigenlijk kun je alles 
gebruiken. En zo gaat er dit jaar meer dan 
€ 10.000,- naar de onderzoeken in Utrecht. 
Het is heel fijn om een doel te hebben en zo 
ook iets voor anderen te kunnen betekenen. 
Mijn advies is kijk welk doel je aanspreekt, 
wat je ervoor kunt doen en gá er dan voor.

De stichting waar ik voor werk heet 
MUCO&FRIENDS. Muco is taaislijm in het 
Engels. De aapjes worden speciaal voor ons 
gemaakt en kosten € 10, aangekleed € 15, 
en de reuzenapen kosten € 40 per stuk. Ze 
zijn van het merk Happy Horse, superkwali-
teit! Gezelliger is het natuurlijk om er een bij 
mij uit te komen zoeken. Aan de Bosweg 120 
zitten ze klaar en na een telefoontje naar 
06-21241551 van harte welkom!”

“Sinds mei 2024 zijn wij als Baptisten 
gemeente inleverpunt voor de 
Voedselbank. Hierin worden we onder-
steund met dozen, flyers en een beach-
vlag door Kerk-in-Actie. Naast dit goede 
doel hebben we nog andere doelen 
waarvoor we geld inzamelen: Stichting 
Holland-Moldova, de Leprastichting 
(project in Tsjaad), het Badeloch Fonds,  
Hope for Nepal en Tablemountain. We 

steunen mensen in Nederland maar ook 
in Afrika, Azië en Oost-Europa. We bekij-
ken na een aantal jaren of er weer eens 
een ander doel ergens op de wereld voor 
in de plaats kan komen of er nog bij. We 
betalen dit vanuit collectes en bijdragen 
van onze gemeenteleden.”
Inleveren producten
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Hildegard Braam

Zet zich in voor universele 
mensenrechten

“Meerdere kerken zamelen in en ook su-
permarkten leveren producten. Dat laatste 
wordt echter minder, heb ik begrepen van 
de Voedselbank. Het is dus belangrijk dat 
we als kerken blijven doneren.  Elke week 
roepen we in onze nieuwsbrief op om weer 
producten mee te nemen naar de kerk. 
Vanuit de wijk krijgen we nog niet zo veel. 
We hopen dat dat zal toenemen na dit 
schrijven. Inleveren kan elke woensdag tus-
sen 10 en 11 uur en op zondag tussen 9 en 
12 uur. De doos staat in de hal.

Een mevrouw uit onze kerk gaat elke woens-
dag naar de Voedselbank en dan hoort zij 
waar er behoefte aan is. Over het algemeen 
gaat het om houdbare producten, zoals 
pasta, rijst, pindakaas, jam. In onze vitrine 
aan de weg hangt ook een folder met de 
producten die altijd gewenst zijn. We zijn 
elke keer weer geroerd hoe dankbaar de 
vrijwilligers van de Voedselbank zijn als we 

spullen brengen. Of het nu één doosje is of 
tien dozen zijn. 

Actieweek
Vorig jaar oktober hadden we een speciale 
kerkdienst georganiseerd waarin aandacht 
werd gevraagd voor de Voedselbank. Er 
kwamen veel  spullen binnen en het was 
heel leuk om te zien hoe actief en enthou-
siast de kinderen aan het inzamelen waren 
geslagen. Van 25 januari tot 1 februari 2026 
organiseert Kerk-in-Actie een speciale actie-
week. Op 25 januari wil ik extra aandacht 
vragen voor de Voedselbank.” 

Mijn advies voor mensen die voor dit of voor 
een goed doel in beweging willen komen: 
blijf enthousiast en houd vol. Ook als de 
opbrengsten lager worden. Zoek dan naar 
nieuwe mogelijkheden om mensen mee te 
krijgen en maak er zo vaak mogelijk reclame 
voor.”

Baptisten Gemeente Apeldoorn, Bosweg 77
bbberenda@gmail.com 

“Waar beginnen Universele Mensenrechten? 
In je eigen kleine omgeving, als ze daar geen 
betekenis hebben, dan hebben zij weinig 
betekenis ergens anders”  
(Eleonore Roosevelt, grondlegger 
Universele Verklaring Rechten van de Mens, 
1884-1962)

“Negen jaar geleden, vlak na mijn vervroegd 
pensioen bij de KLM, sloot ik mij aan bij 
Amnesty International Apeldoorn. Tijdens 
mijn werk als senior purser zag ik niet alleen 
de mooiste plekken van de wereld, maar 

ook de harde realiteit van mensenrech-
tenschendingen: onder andere mensont-
erende armoede en de schrijnende situatie 
van vrouwen in Iran. Dat liet mij niet los en 
motiveerde om mij in te gaan zetten voor 
Amnesty.

Het opkomen tegen onrecht zit sowieso  
diep in mij geworteld. Als nazaat van een 
tot slaafgemaakte weet ik dat vrijheid en 
waardigheid niet vanzelfsprekend zijn. De 
geschiedenis en actualiteit laten zien dat dit 
telkens opnieuw bevochten moet worden. 
Daarom was het voor mij een logische stap 
om mij te verbinden aan Amnesty, een on-
afhankelijke mensenrechtenorganisatie. Ik 
begon als gastdocent en geef gastlessen op 
VO en MBO over thema’s als discriminatie 
en vrouwenrechten en lezingen. Daarnaast 
houd ik mij bezig met bewegingsopbouw 
en jongerenparticipatie. Recent zijn wij 
een jongerengroep gestart, hoopvol en 
inspirerend!

Amnesty International werd in 1961 opge-
richt na een succesvolle schrijfactie van een 
Engelse advocaat, die zich inzette om twee 
Portugese studenten vrij te krijgen die ge-
vangen zaten omdat zij een toast op vrijheid 
hadden uitgebracht. Wat begon als een be-
weging voor gewetensgevangenen groeide 
uit tot een wereldwijde waakhond tegen 
mensenrechtenschendingen. Amnesty doet 

( vervolg op pagina 6)
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onderzoek, voert campagnes, lobbyt en zet 
in op bewustwording, volledig onafhanke-
lijk van overheden. En met succes: mensen 
komen vrij en discriminerende wetten 
worden aangepast. Ook was Amnesty een 
belangrijke aanjager van de consentwetge-
ving. Wereldwijd telt Amnesty meer dan 10 
miljoen leden en donateurs; in Apeldoorn 
zijn dat er ongeveer 2.300.

De werkgroep Apeldoorn bestaat uit zo’n 
20 vrijwilligers, verdeeld over subgroepen 
zoals educatie, de schrijf- en actiegroep, 
organizers en Movies that Matter. Jaarlijks 
organiseren wij onder meer de Write for 
Rights-actie en een fakkeltocht op  
10 december, de Internationale dag van de 
Mensenrechten, waarbij wij op het stadhuis 
schrijven voor mensen die groot onrecht 
is aangedaan. Daarnaast voeren wij actie 
op o.a. Internationale Vrouwendag en het 
Bevrijdingsfestival. Samen zetten we ons in 
om mensenrechten zichtbaar te maken en 
anderen te betrekken bij onze activiteiten.
Mijn missie is jongeren bewust maken van 
het belang én de kwetsbaarheid van men-
senrechten, en hen inspireren om zelf in 
actie te komen tegen onrecht, ook wanneer 
het niet direct over henzelf gaat. Met gast-
lessen, campagnes en samenwerking met 
organisaties zoals Stichting Samenspraak 
en het meldpunt Discriminatie.nl draag ik 
met plezier en voldoening mijn steentje 
bij aan een wereld waarin iedereen gelijke 
kansen en rechten heeft, dichtbij én verder 
weg.”

Bijzonder om te ervaren is, dat studen-
ten tijdens mijn gastlessen soms begin-
nen met verveelde blikken. Maar zodra 
duidelijk wordt dat mensenrechten ook 
over hén gaan, want ook in onze mooie 

Apeldoorn ervaren mensen onrecht en dis-
criminatie, verandert de sfeer: er ontstaat 
betrokkenheid, emotionele persoonlijke 
verhalen worden gedeeld, ze blijven na af-
loop vaak hangen en soms eindigt het zelfs 
met een hug. Voor mij waardevol en een 
teken dat het hen echt heeft geraakt.

Voor de toekomst zet Amnesty Apeldoorn in 
op verdere versterking van onze werkgroep 
door educatie, bewustwording, samenwer-
king met maatschappelijke organisaties 
en actieve jongerenparticipatie. Daarnaast 
streven we naar meer zichtbaarheid op rele-
vante evenementen, zodat mensenrechten 

Gerard van Hal

Combineert al vijfentwintig 
jaar wandelen met collecteren
“Sinds 32 jaar wonen mijn vrouw Ans en 
ik met veel plezier in deze prachtige wijk. 
Nadat ik stopte met werken werd een 
van mijn hobby’s regelmatig wandelen in 
onze mooie omgeving, met name in het 
gebied rond de Valkenberg. Sinds 2000 
combineer ik mijn hobby met het inzame-
len van geld voor een goed doel. 

Ieder voorjaar als de bloesem aan de 
bomen en struiken verschijnt, maak ik 
mijn ZOA-wandeling. Mijn motief hiervoor 
is het mede-mogelijk maken van hulp aan 
mensen in ramp- en oorlogsgebieden. 
ZOA is uitgegroeid tot een internationale 
noodhulporganisatie die actief is in crisisge-
bieden over de hele wereld. Zeker niet meer 
alleen in Zuidoost-Azië, waar de naam aan 
ontleend is. 
ZOA helpt mensen ter plekke die door 
natuurrampen of oorlog van het ene op 
het andere moment alles kwijt zijn: eten, 
drinken en onderdak. En biedt vervolgens 

hulp bij wederopbouw: werk, onderwijs en 
goede basisvoorzieningen.

Bent u of kent u een 
wijkbewoner die in 
een volgende editie 
een goed doel in de 
schijnwerpers wil 

zetten? Laat het 
weten via redactie@

wijkbergenbos.nl

blijvend beschermd worden in een wereld 
waar ze onder toenemende druk staan. Zo 
bouwen we verder aan een beweging die 
zowel lokaal als wereldwijd verschil maakt.”

Mijn wens voor het nieuwe jaar? Laten we 
samen blijven opkomen voor mensenrech-
ten, de fundamenten van een rechtvaar-
dige, stabiele en waardige samenleving. 

Met elkaar kunnen wij het verschil maken! 
Elke bijdrage telt: van een brief of petitie tot 
organiseren, lidmaatschap of simpelweg 
het gesprek aangaan. Wil je ook iets doen 
en je talenten inzetten, creatief, organisato-
risch, praktisch, educatief, IT of iets anders?  
Neem contact op voor meer informatie via 
info@amnestyapeldoorn.nl en volg ons 
online via @amnestyapeldoorn.”

(vervolg van pagina 5)
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Sinds een jaar of tien heb ik er een herfst-
collectewandeling aan toegevoegd. In de 
periode dat de bladeren vallen, zamel ik 
in voor Alzheimer. Het doel daarvan hoef ik 
nooit uit te leggen: wetenschappelijk  
onderzoek naar vormen van dementie en 
hulp aan patiënten en hun familie.

Een huis-aan-huis collecte werd in het 
verleden veelal gezien als een ‘bedelactie’ 
waarbij mensen hun restant aan ‘muntjes’ 
kwijt konden. Die tijd is voorbij.  
Met name sinds de mogelijkheid om via een 
QR-code te doneren en ‘de online’-collectie-
bussen, worden er substantiële bedragen 
gedoneerd. Het mooie is dat mensen nu ook 
voor een goed doel geven, dat normaliter 
niet op hun prioriteitenlijstje staat. De 

wijk Berg en Bos doneerde bijvoorbeeld in 
2025 totaal € 2.535 aan ZOA en € 1.550 aan 
Alzheimer. Dat dan bij een tijdsinvestering 
van circa veertig en respectievelijk vijfen-
twintig uur. Wat mensen eventueel  
individueel nog doneren, zit daar uiter-
aard niet bij. De totaalopbrengsten zijn de 
laatste vijf jaar meer dan verdubbeld.

Voor 99% staan de mensen je vriendelijk te 
woord. De ‘social talk’ is vaak een wezen-
lijk onderdeel van het contactmoment en 
maakt het ook leuker. Collecteren in de 
ochtend, middag of avond (mits daglicht), 
dat maakt voor een geslaagde collecte niet 
zoveel uit. In Berg en Bos zijn veel mensen 
overdag ook thuis. Het aantal mensen dat 
onbereikbaar is na twee contactmomenten 

is ca 30%. Daarvoor is er een folder met  
QR-code om in de brievenbus achter te 
laten.

Als je een hart hebt voor het goede doel, 
van wandelen houdt en beschikt over 

een redelijke portie doorzettingsvermo-
gen, overweeg dan om ook in actie te 
komen voor een goed doel, welk dan ook.                         
Voor ZOA ben ik de enige vrijwilliger in Berg 
en Bos, Alzheimer heeft op dit moment twee 
vrijwilligers. Voor nadere info ben ik altijd 
beschikbaar via mail of telefoon.”

Gerard van Hal - 06-18279339
gerard@montanalaan.nl

Algemene Ledenvergadering 2026
Zet het alvast in uw agenda. De jaarlijkse vergadering van wijkvereniging Berg en Bos 
vindt volgend jaar plaats op dinsdag 14 april in het Fletcher Hotel Apeldoorn op de 
hoek van de Soerenseweg - Jachtlaan.
De inhoud van de vergadering wordt  bekendgemaakt in de eerste editie van het wijk-
blad in 2026. De notulen van de vorige vindt u terug in de tweede editie van dit jaar. 

Graag zien wij vele wijkbewoners die avond tegemoet!
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Tweede druk boek Berg en Bos, een verrassende ontdekking
Door Jan Wassink

Waarom deze nieuwe uitgave van 
het boek Berg en Bos, een veras-
sende ontdekking?
Wij zijn benaderd door de SAM (Stichting 
Apeldoornse Monumenten), de uitgever van 
het boek. De eerste druk uit 2021 is allang 
uitverkocht en er is nog steeds veel vraag 
naar het boek. Dus waarom geen tweede 
druk? Wij hebben die kans aangegrepen, 
niet alleen voor een tweede druk, maar ook 
om het boek aan te vullen en te verbeteren. 
Het jaar 2025 is bovendien een jubileum-
jaar, de wijkvereniging bestaat 45 jaar, dus 
genoeg reden om onze volle ondersteuning 
te geven aan dit nieuwe boek. 

Wat is de doelgroep van het boek?
Het boek zal vooral veel belangstelling 
hebben van bewoners in en rond de wijk 
Berg en Bos alsook van mensen die ooit in 
de wijk hebben gewoond. 

Waarom heeft het boek eigen-
lijk de subtitel ‘Een verrassende 
ontdekking’? 
In het boek staan veel onbekende feiten, 
bijzondere verhalen en gebeurtenissen. 
Dit is op vele niveaus verrassend, ook voor 
iemand die al het grootste deel van zijn 
leven in de wijk woont. 

De eerste tuinstad in Nederland
Zo is de geboorte van de wijk uniek te 
noemen. Berg en Bos is de eerste wijk in 
Nederland die als tuinstad is aangelegd. 
Wonen in het groen moest hierbij cen-
traal staan. Een uniek stedenbouwkundig 
plan. De bedenker van het plan, Klaas van 

Nes, was dan ook in de eerste plaats een 
landschapsarchitect en liet zich inspireren 
‘Garden Cities of Tomorrow’ van de Britse 
denker Ebenezer Howard. Van meet af aan 
heeft het gemeentebestuur zich intensief 
bemoeid met de wording en ontwikkeling 
van de wijk. In de jaren twintig van de vorige 
eeuw was er overigens weinig animo om 
hier te komen wonen. De gemeente deed 
er alles aan om mensen naar Berg en Bos 
te lokken. Er werd door de gemeente actief 
reclame gemaakt, zelfs tot in Nederlands-
Indië, met het doel hier te komen wonen. 
Nog steeds merk je dat het gemeente-
bestuur betrokken is, maar dat is niet altijd 
zo geweest.

Bordelen
De gemeente kon destijds weinig voor de 
wijk betekenen toen hier begin jaren tachtig 
vanuit het niets twee bordelen werden ge-
sticht. De gemeentelijke instrumenten om 

hiertegen op te treden waren niet geschikt 
genoeg om zogenaamde ‘privéclubs’ uit 
een woonwijk te weren. De wijkbewoners 
gingen niet bij de pakken neerzitten, staken 
de koppen bij elkaar en verzonnen van alles 
om de bordelen te verdrijven. Het werd 
landelijk nieuws. Hoe dit uiteindelijk lukte 
is een prachtig staaltje van eensgezindheid 
en creativiteit. Ook dit soort ogenschijn-
lijk triviale gebeurtenissen is in geuren en 
kleuren in het boek te vinden. (Een van de 
wijkbewoners beschikt tot de dag van van-
daag over een compleet archief van deze 
geschiedenis, inclusief alle krantenknipsels 
uit de landelijke bladen.)

Staalkaart architectuur
Vele bekende architecten, waaronder  
Gerrit Rietveld zijn actief geweest in de wijk. 
Vanaf het einde van de negentiende eeuw 
namen welgestelde burgers vaak een ar-
chitect in de arm om voor hen een speciaal 
ontwerp te maken. Dit verklaart waarom de 
wijk in de loop van de tijd een staalkaart is 
geworden van alle architectuurstijlen van 
de afgelopen honderdertig jaar. Het tweede 
hoofdstuk van het boek ‘Villa’s, cottages en 
bungalows’ beschrijft dit op boeiende wijze 
in pakweg dertig pagina’s en dubbel zoveel 
foto’s.

Landdagen, prominenten en 
artiesten
Wat ik ook fascinerend vind om te lezen is 
welke betekenis de wijk heeft gehad in het 
verleden. De grote omroepverenigingen 
van toen (AVRO, NCRV en VARA) hielden hier 
tot en met begin jaren zestig zogenaamde 

landdagen waar vele tienduizenden mensen 
op af kwamen. Hiervoor werden tientallen 
extra treinen ingezet en in 1933 werd er 
zelfs een extra treinhalte aangelegd in de 
nabijheid van het park. Bekende sprekers 
die hiernaar toe kwamen waren onder 
andere Willy Brandt, toen burgemees-
ter van Berlijn (later bondskanselier van 
de Bondsrepubliek Duitsland). Maar ook 
minister-president Willem Drees en vele 
anderen. En bekende artiesten hebben in 
het park opgetreden, waaronder Josephine 
Baker, Herman Brood (in 1980 en 1995),  
The Cure, The Scene, Sheryl Crow (1996).

Mirjam Rookmaaker - van Leer
Persoonlijk vind ik het verhaal over Mirjam 
Rookmaaker de meest bijzondere geschie-
denis uit het boek. Frederik Erens (histo-
ricus en wijkbewoner) heeft dit verhaal 
opgetekend uit de mond van haar zoon 
en dit verhaal was nog nooit elders gepu-



w i j k b l a d  b e r g  e n  b o s  •  n r . 4  d e c e m b e r  2 0 2 5 9

bliceerd. Ik kende mevrouw Rookmaaker 
als therapeute die tientallen jaren patiën-
ten behandelde in de praktijk naast haar 
woning aan de Genistalaan 16. Mirjam 
Rookmaaker woonde hier al voor de oorlog. 
Haar levensverhaal, in het bijzonder hoe zij 
en haar jonge zoon de oorlog heeft door-
gemaakt heeft alle elementen in zich voor 
een dramatische film. Ondanks tragische 
gebeurtenissen in haar vroege leven was zij 
een toonbeeld van menselijke veerkracht. 

Twijfelachtige eer
Ook had Apeldoorn de twijfelachtige eer om 
te beschikken over de grootste munitieop-
slagplaats van Europa tijdens de bezetting. 
De ruiming hiervan is nu al tientallen jaren 
gaande. Dit gebied begon in onze wijk, pal 
achter de Valkenberg. Dit is op die plek nog 
steeds herkenbaar aan de lavastenen die de 
bezetter uit de Eifel heeft laten aanrukken 
voor terreinverharding. Het munitiedepot, 
wat toen sperrgebied was, besloeg een 
groot deel van de bossen tot Hoog Soeren 
aan toe. 

Binnenlandse Zaken aan de 
Wildernislaan
Weinigen weten ook dat in 1943 maar liefst 
drie ministeries vanuit Den Haag naar 
Berg en Bos verhuisden, waaronder het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken dat aan 
de Wildernislaan was gevestigd. En zo  
zijn er nog enorm veel adressen met een 
bijzondere historie beschreven in het boek. 
Via het toegevoegde adressenregister in het 
boek is dit nu ook veel beter toegankelijk. 

Is het boek al te koop?
Jazeker, gewoon een mailtje sturen naar de 
Wijkvereniging Berg en Bos, via het  
contactformulier op de website  
(wijkbergenbos.nl/contact).  
Zolang de voorraad strekt verkopen we 
deze boeken met korting voor € 19,95 per 
stuk. Deze korting geldt voor bestaande 
leden van de wijkvereniging, en natuurlijk 
ook voor diegenen die nu pas lid worden.

Samen  
goed 
geregeld.
Verbouwen, verduurzamen, 
overwaarde verzilveren, verhuizen? 
Neem contact met mij op voor 
hypotheekadvies om dit mogelijk te 
maken. Bel mij: 06 51 55 31 08 of  
mail naar laurens@dfamail.nl.

Laurens Thunnissen
Erkend Financieel Adviseur

definancielealliantie.nl
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Nostalgie

Vanmiddag 45 jaar Wijkvereniging Berg & Bos 
Door wijkbewoner Stan Bosschart

Vanmiddag liep ik om 14.30 uur mijn oude 
schoolplein van de Berg & Bosschool op 
om een beetje bij de viering van 45 jaar 
van de Wijkvereniging aanwezig te zijn. Ik 
ontmoette als een van de eersten voorzitter 
Gustaaf van der Brand.

Ik realiseerde mij dat ik nu zeventig jaar 
geleden daar als jongetje van zes liep te 
voetballen en samen met mijn broer Paul 
en soms mijn zus Franca op het schoolveld 
tegen de dikke muren van de afscheiding 
met de Soerenseweg konden schieten en 
het nog een beetje verboden was om daar 
te komen. 

Geboren aan de Soerenseweg 142 (helft van 
de dubbel met rieten kap) op circa twee-
honderd meter van de school bestormde 
mij gedachten aan toen. Na de kleuter-
school aan de Zwarte Kijkerweg / hoek 
Groene Kijkerweg was het mijn eerste jaar 
bij juffrouw Roede in de eerste klas. Het 
verhaal van Tom en Janske Roos in ons ma-

gazine was terecht ook een terugblik naar 
die tijd. Hoe wij door onze hond Sjang naar 
school gebracht werden. Hij liep terug erna 
(niet aangelijnd of zo) naar huis Dat mocht 
toen nog gewoon. 

Er waren wel een paar andere bewoners van 
de wijk die mij veel zeiden. Ik sprak naast 
Tom en Janske ook Wouter en Marianne de 
Bruijn met hun ruwharige Teckel. Ik moet 
nu oppassen niet iemand te vergeten… 
Maar ik wil wel graag Eric Paap noemen, 
die mij jaren met zijn opmaaktalent en 
grafische kennis ondersteunde en talloze 
advertenties in de grafische wereld maakte 
voor de machines en zeer technische 
apparatuur, die wij (Nita en ik met ons team) 
als Grafische Machinehandel vanuit een 
groot aantal buitenlandse fabrikanten (circa 
tweeëntwintig) en vele landen importeer-
den of betrokken en adviseerde of leverde 
in die sector. 

Wie had gedacht zeventig jaar geleden 
(1955/1965) dat ik hier weer terug zou 
komen om naar Gustaaf te luisteren bij zijn 
korte toespraak bij het jubileum en zoveel 
bekenden te treffen waar ik in de loop der 
jaren mee van doen gehad heb. Ik vertelde 
een aantal van leden van de vereniging over 
meester Bonk van klas 6, die ieder jaar een 
soort tentoonstelling organiseerde met ter-
racotta buizen van de persleiding uit Hoog 
Soeren die vanaf Pomphul het water voor 
de fonteinen van het Loo transporteerde 
langs o.a. de Jachtlaan waar ik nu woon, 

aan de kant van Berg & Bos aan de west-
zijde, naar de tuinen bracht. Bij een aantal 
tuinen is de geul nog goed zichtbaar. Ik 
sprak er o.a. daarover met Joleen Essink, 
die zich afvroeg hoe dat zat bij hun oude 
huis aan de Jachtlaan.

Ook sprak ik met Niels Langenberg over 
het hoofd van de school Duivendijk in mijn 
jaren. Zijn zoon Kees was later admiraal bij 
de marine. Ik zag steeds hem op tv ieder 
jaar bij de herdenking op de Dam als een 
van de vier chefs van staven die salueerden 
bij de kranslegging daar. De beiden vader en 
zoon leken als de spreekwoordelijke twee 
druppels water op elkaar. 

Enfin, de herinneringen bestormden mij en 
deden dit verhaaltje schrijven. Het was wel 
erg leuk zo mijn zaterdagmiddag te beste-
den. Erna naar huis te lopen langs ons oude 
huis en 2e Beukenlaan 144A en schuin door 
de wijk langs de plek van de kleuterschool 
waar het houten gebouwtje nu nog staat 
als clubhuis van de modelautobaan aan het 
Kanaal vlak bij de plek van onze oude zaak 
aan de Curaçao 38.

Ik draag inderdaad de wijk en de vereniging 
een warm hart toe. 

Stan Bosschart 
Jachtlaan 132. 
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Eglantier 231,
Koninginnelaan 67,

Schuttersweg 139

Apeldoorn

Ugchelseweg 189

Ugchelen

www.maassenbanket.nl Stadspark Berg & Bos

Samen terugkijken en vooruitzien
Door Accres 

Het jaar 2025 loopt ten einde. Voor ons 
als groendienst was dit een bijzonder 
jaar, waarin we niet alleen hebben 
gezorgd voor een prachtig park, maar 
ook een grote verandering hebben voor-
bereid: de overgang van Accres naar de 
gemeente Apeldoorn.

Een jaar vol natuur en 
ontmoetingen
We kijken terug op een jaar waarin 
Stadspark Berg & Bos opnieuw veel bezoe-
kers mocht verwelkomen. De speelweide, 
wandelroutes en evenementen zijn de ver-
trouwde plekken die ook dit jaar weer goed 
zijn bezocht. De activiteiten van IVN waren 
opnieuw een groot succes: in de zomer trok 
de wilde-floraroute veel natuurliefhebbers, 
en in de herfst gingen velen op pad tijdens 
de paddenstoelenroute.  
Ook andere evenementen, zoals de 
Avond4daagse, de Natuurwerkdag en 
Het Vue Openlucht Filmfestival, brachten 
mensen samen in het groen. Op zondag 
14 december sloten we het jaar af met 
Wereldlichtjesdag, een bijzonder moment 
van licht en herinnering.

Onderhoud in het park
Naast alle activiteiten hebben we hard 
gewerkt aan het onderhoud van het park. 
De paden in de spreng zijn voor een deel 
gerenoveerd, zodat wandelen nog prettiger 
is. De nieuwe wandelroutes via Routenet 
Veluwe staan inmiddels bijna een jaar on-
line en worden volop gebruikt.  

Qua groen zijn er weinig aanpassingen 
gedaan in het park. Waar we vorig jaar nog 
rododendrons hebben aangeplant, hebben 
we dit najaar de nieuwe grasstroken nabij 
het Klimbos ingeplant met een paar duizend 
bloembollen, een kleurrijke belofte voor het 
voorjaar.

Een nieuwe fase voor ons team
Voor ons als groendienst was 2025 een 
jaar van verandering. Ruim 25 jaar heeft 
Accres met passie en toewijding het beheer 
en onderhoud van Stadspark Berg & Bos 
op zich genomen. Een park met een rijke 
historie, ooit in de jaren dertig met blote 
handen aangelegd door vele Apeldoorners.  
Wie al langer in Apeldoorn woont, weet 
hoe bijzonder Stadspark Berg & Bos is: een 
plek waar generaties hebben gewandeld, 
gespeeld en genoten. Met respect voor dat 
verleden heeft Accres het park onderhou-
den, verbeterd en toegankelijk gemaakt 
voor iedereen.

Dat konden we doen dankzij het vertrouwen 
van de gemeente, die ons als beheerorgani-
satie de ruimte gaf om samen te werken aan 
dit bijzondere stukje Apeldoorn. Het was en 
is een voorrecht om met zoveel betrokken-
heid en zelfstandigheid te mogen werken in 
dit unieke stadspark.

Vanaf 1 januari 2026 zetten wij ons werk met 
dezelfde passie en toewijding voort onder 
de vlag van de gemeente Apeldoorn. Voor 
bezoekers verandert er weinig: Stadspark 
Berg & Bos blijft dezelfde groene oase. Voor 
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BERG EN BOS SPECIALIST

ROB BAKKER

BENT U VAN PLAN 
OM UW HUIS TE 
VERKOPEN?

BEL DAN 
ROB BAKKER 
VOOR EEN 
GRATIS 
WAARDEBEPALING!

WOONT AL BIJNA ZIJN HELE 
LEVEN IN UW MOOIE WIJK!

 HUNINK 
& HOLTRIGTER
WONING- EN BEDRIJFSMAKELAARS

055 - 52 202 26

ons betekent het een nieuwe organisatie, 
maar met dezelfde betrokkenheid en liefde 
voor het park.

Vooruitblik op 2026
Het komende jaar zien wij met veel vertrou-
wen tegemoet. We blijven werken aan een 
park dat aantrekkelijk is voor jong en oud, 
met aandacht voor biodiversiteit, recreatie 
en toegankelijkheid.

Heeft u ideeën of wensen voor het park? 
Spreek ons gerust aan als u ons aan het 
werk ziet. Samen maken we van Stadspark 
Berg & Bos een plek om trots op te zijn!
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Hèt notariskantoor 
in de regio Apeldoorn 

 
•  vastgoed 

•  ondernemingsrecht 
•  familie- en erfrecht 

Gietema Wevers notarissen
Prins Willem-Alexanderlaan 717, 7311 ST Apeldoorn

T 055 - 5782222
www.gietemawevers.nl

Winterpaleis Het Loo

Kerstvakantie in het mooist 
verlichte paleis van Nederland 
Tijdens Winterpaleis Het Loo ontdek 
je hoe de Oranjes kerst vierden. Welke 
etiquette gold aan tafel en welke 
dresscodes hoorden bij een diner? Hoe 
versierden ze de vertrekken? Buiten 
schittert de Nationale kerstboom en 
binnen bewonder je gedekte tafels en 
koninklijke kerstdecoraties. 
Een magische ervaring voor jong en oud!
Te bezoeken tot 4 januari 2026

Kerstvakantie 
In de kerstvakantie is Winterpaleis Het 
Loo extra feestelijk! Het paleis ervaren in 
een sfeervolle avondsetting kan tijdens de 
avondopenstellingen op zaterdag en zon-
dag in de kerstvakantie. Er zijn veel extra 
activiteiten voor families met kinderen. 
Poppenkastvoorstellingen, een speurtocht, 
een leeshoek, knutselstudio en meer! 

Tentoonstelling Dresscodes 
In samenwerking met Kunstmuseum Den 
Haag: de tentoonstelling Dresscodes – van 

statement tot stijlicoon. De modeten-
toonstelling neemt de bezoeker mee in 
de wereld van dresscodes door de tijd 
heen. Met iconische stukken van koningin 
Wilhelmina’s trouwjurk tot de outfits van 
Taylor Swift, prinses Diana en Máxima. 

Kerstbrunch op Paleis Het Loo
Een uitgebreide brunch met broodjes, beleg 
en winterse lekkernijen, jus d’orange en 
koffie of thee. De kerstbrunch in de balzaal 
geeft het bezoek aan Paleis Het Loo een 
gouden randje! 

* Reserveren bij restaurants op de website* 

Familietour Thuis bij de Oranjes 
Tijdens Winterpaleis Het Loo is de familie-
tour leuk voor het hele gezin. Een audiotour 
die bezoekers meeneemt door het paleis. 
Met leuke feitjes en grappige verhalen over 
dit bijzondere huis en de bewoners. 

Openingstijden 
Tijdens Winterpaleis Het Loo is het paleis 
geopend van 10:00 tot 17:00. Hiervoor heb 
je een ticket nodig. Het licht buiten blijft aan 
tot 21.00 uur. 
In de kerstvakantie is Paleis Het Loo op 
zaterdag en zondag tot 19.00uur open! 

Voor meer informatie kijk op paleishetloo.nl
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Voorzorgcirkels: samen bouwen  
aan een zorgzame buurt
Door: Fraukje Taselaar 

In veel dorpen en wijken ontstaat, mede 
door de vergrijzing, het besef dat jong 
en oud elkaar nodig hebben en groeit de 
wens om meer naar elkaar om te kijken. 
Niet alleen wanneer iemand ondersteu-
ning nodig heeft, maar juist door op tijd 
met elkaar mee te denken en zo samen 
een fijne en vertrouwde leefomgeving 
te creëren. Een manier om dit laagdrem-
pelig te organiseren, is het opzetten 
van een voorzorgcirkel: een klein net-
werk van buurtgenoten die afspreken, 
dat ze elkaar kunnen helpen wanneer 
dat nodig is. Het is geen professionele 
zorgorganisatie, maar een groep mensen 
die op loop- of fietsafstand van elkaar 
woont en bereid is, om iets voor elkaar te 
betekenen.

Wat is een voorzorgcirkel?
De gedachte achter een voorzorgcirkel is 
het versterken van de sociale samenhang. 
Wanneer mensen elkaar beter leren kennen, 
groeit het onderlinge vertrouwen. Daardoor 
wordt het eenvoudiger om hulp te vragen 
én prettiger om iets voor een ander te 
betekenen. 
Het vermindert gevoelens van eenzaam-
heid, vergroot het gevoel van erbij horen en 
draagt eraan bij dat mensen langer prettig 
in hun eigen buurt kunnen blijven wonen. 
Ook ontlast een voorzorgcirkel de directe 
omgeving van iemand: familie, mantelzor-
gers of buren, omdat het netwerk breder 
wordt. Hulp wordt verdeeld en mensen 

voelen zich minder alleen in hun zorgen of 
verantwoordelijkheden.
Een voorzorgcirkel vormt daarmee een pas-
send netwerk in een tijd waarin steeds meer 
mensen langer zelfstandig thuis wonen en 
de professionele zorg onder druk staat.
Een voorzorgcirkel bestaat meestal uit acht 
tot vijftien adressen, die met elkaar een in-
formele band opbouwen. Ze spreken af om 
elkaar te steunen wanneer iemand tijdelijk 
hulp kan gebruiken. 
Dat kan variëren van hulp bieden bij prakti-
sche zaken, tot iemand gezelschap houden. 
Elke cirkel heeft één of twee “verbinders”: 
buurtbewoners die contact onderhou-
den met de groep en helpen, om vraag en 
aanbod op elkaar af te stemmen. Zij zorgen 
niet zelf voor hulp, maar brengen de juiste 
mensen samen.

Waar kun je aan denken?
Het gaat niet om grote of zware taken, maar 
juist om die alledaagse dingen die soms nét 
wat lastig zijn.  Denk bijvoorbeeld aan:
•	 iemand met de auto naar een afspraak 

brengen;
•	 boodschappen doen of iets uit de winkel 

meenemen;
•	 helpen met kleine klusjes in huis of in de 

tuin; kliko buitenzetten;
•	 helpen met de computer, telefoon of 

administratie;
•	 meegaan naar de huisarts of apotheek;
•	 Samen een kop koffie drinken;
•	 Oppassen op een kind of huisdier.

Iedereen geeft van tevoren aan wat men kan 
of wil doen. Het blijft vrijwillig en iemands 
bijdrage kan per periode verschillen.. 
Tegelijkertijd kan iedereen ook aangeven, 
op welke momenten men juist zelf hulp 
nodig heeft. Zo ontstaat een evenwichtig 
geheel waarin geven en ontvangen hand in 
hand gaan.

Voorzorgcirkel in Berg & Bos
Tijdens de koffie en theemiddag afgelopen 
maart, gaf wijkbewoner Hans Wesselink 
een lezing, ondersteund met een presen-
tatie over “Krachtig ouder worden – praat 
vandaag over morgen”. Na afloop werd de 
groep vaanwezige wijkbewoners opgesplitst 
in vier groepen. Eén van de gespreksonder-
werpen was de behoefte en bereidheid, om 
in de wijk voorzorgcirkels te vormen. 
Er was duidelijk interesse, al kreeg dit 
weinig concrete vorm. Uiteindelijk ontstond 
het voorstel dat bewoners vooral in hun 
directe woonomgeving afspraken maken 
met buren: wie welke kwaliteiten heeft, 
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welke vormen van steun mogelijk zijn en 
hoe men elkaar op een eenvoudige manier 
kan helpen wanneer dat nodig is.

Uitnodiging: Koffie- en 
Theemiddag Voorzorgcirkel
Graag nodigen wij alle wijkbewoners uit 
voor een koffie- en theemiddag. Tijdens 
deze bijeenkomst willen wij, samen met 
geïnteresseerden, een volgende stap zetten: 
het concreet vormgeven van een voorzorg-
cirkel in onze wijk.
Ook wie jong is, werkt of weinig tijd heeft, 
maar wél interesse heeft om op een pas-
sende manier bij te dragen, is van harte 
welkom. Kun je er niet bij zijn, maar heb je 
wel belangstelling? Laat het dan weten via: 
secretariaat@wijkbergenbos.nl

Datum: Woensdag 25 februari 2026
Tijd: 14.00- 16.00 uur 
Locatie: Grote zaal Arendsburght. 
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De kerstnacht van de Lange Vorken
Door een wijkbewoner

In een woning aan de Rimboelaan in Heuvel 
en Heide, een wijk niet zo heel ver van hier, 
stonden de ijsbloemen op de ramen. In de 
wat gedateerde en matig onderhouden 
villa woonde een oude man met een hart zo 
koud als het granieten vloertje van zijn hal. 
Hij heette Frederik Kouw, maar in de buurt 
noemden hem ‘de Kouzaan’, want gezellig-
heid kende hij niet. Zijn familie zag hij nooit 
en zijn spaarzame gesprekjes met de buren 
waren ijzig als een winterse wind. Frederik 
was zuinig op elke cent. Hij was veel te bang 
dat de buren bij hem op de koffie wilden en 
dat hij dat dan zou moeten betalen. Daarbij 
zag hij ook geen waarde in gezelschap of 
het maken van plezier. Zijn handen waren 
rimpelig van het geld tellen en zijn ziel 
rimpelde nog meer van een leven zonder la-
chen. Logisch dus dat hij nooit kerst vierde. 
In zijn huis stond geen boom, laat staan 
dat er versiering opgehangen was. En in de 
koelkast lag zeker geen lekker eten.

Kerstdagen waren voor Frederik dagen als 
elke andere dag. Zonder opsmuk. Zo ging 
het ook op kerstavond 2025. Frederik was 
nog hard aan het werk, toen er een onbe-
kende aanklopte. Een vreemdeling, gehuld 
in een mantel zo donker de nacht. Zijn ogen 
hadden iets onbestemds, maar zijn stem 
was kalm en zonder oordeel. “Frederik,” 
sprak de vreemdeling, “ik ben hier om je 
te laten zien wat kerstvieren betekent.” 
Frederik dacht dat het allemaal onzin was. 
“Dit is een droom, misschien. Een flauwe 
grap om mij bang te maken,” zei hij nors. 
Maar de vreemdeling hield op het moment 

zijn hand omhoog en in een oogwenk werd 
Frederik meegenomen door een stille, kou-
de lucht die hem door al zijn botten ging. Ze 
kwamen aan bij een poort die leek op een 
verlaten zaal. Stilte en duister wisselden 
elkaar af. De deur zwaaide open en een za-
kelijke stem zei: “Dit is de hel, Frederik. Kijk 
goed en mis geen enkel detail.” Wat Frederik 
zag, deed zijn mond stilvallen. Een enorme 
zaal in kerstsfeer. Volle tafels, rijkelijk 
gedekt met de meest verrukkelijke gerech-
ten: suikerzoete taarten, sappige vruchten, 
heerlijke wijnen en delicate kazen. Maar 
er was geen feestvreugde te bespeuren; 
de mensen zaten aan de tafels. Aan hun 

armen zaten lange vorken vast. Die vorken 
waren zo lang dat de tafelgasten onmogelijk 
bij hun monden konden komen. Hoezeer 
ze ook probeerden, het voedsel kwam 
nooit binnen. Alle pogingen waren zonder 
resultaat. De gezichten waren stoïcijns en 
vervuld van hopeloosheid.

De vreemdeling die Frederik hier naartoe 
had gebracht zei hij zacht: “Zie, Frederik, dit 
is de hel. Een plek waar verlangens groot 
zijn. Maar het is ook een plek waar men 
niets deelt en waardoor iedereen met een 

knorrende maag zit. Zelfs met kerst.” De 
deur sloot zich en de vreemdeling fluisterde: 
“Sla dit op in jouw geheugen, Frederik. Dit is 
wat gebeurt als iemands hart alleen telt wat 
er te winnen valt.”

Toen de zaal verdween in een koude rook, 
stond de vreemdeling op. Samen liepen 
ze naar een andere poort. Hij zei: “En dan 
mag ik je nu de hemel laten zien!” De deur 
zwaaide open en Frederik stapte in een 
ruimte die precies leek op de zaal in de 
hel. Ook hier was alles prachtig versierd en 
volledig in kerststijl. Hij zag mensen met 
dezelfde lange vorken, die vastzaten aan 
hun armen, dezelfde rijkelijk gevulde tafel, 
maar met een heel andere sfeer. Hier straal-
den de gezichten vreugde en vrolijkheid uit. 
In plaats dat ieder voor zich worstelde met 
hun lange vorken, werden ze hier gebruikt 
samen te delen. Er werd gegeten, gedron-
ken, gepraat en gelachen. Mensen deelden 
hun kerstmaal. Frederik zag hoe iemand 
met lange vorken niet probeerde zichzelf te 
vullen, maar juist de schalen van de buren 
aanreikte. 

Frederik stond even stil, en voelde plotse-
ling de warmte door zijn lichaam stromen. 
Hij begreep ineens wat de vreemdeling be-
doelde: vreugde zit niet in wat je bezit, het 
gaat erom dat je met elkaar kunt delen. Een 
jonge man stapte op Frederik af en bood 
een stuk kruidkoek aan. Hij zag de buren 
die elkaar hielpen met het optuigen van 
de kerstboom en tijd maakten voor elkaar. 
Opeens voelde het alsof de hemel niet ver-
der weg was dan zijn eigen. De vreemdeling 
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die hem bij de arm had geleid, kwam dich-
terbij en sprak zacht: “Frederik, de hemel 
is geen plek waar alles perfect is; het gaat 
om geven vanuit een warm hart, om delen 
zodat niemand alleen staat tijdens deze 
kerstnacht, maar ook alle nachten daarna.”

De vreemdeling vertelde dat Frederik 
voorbestemd was om naar de hel te gaan. 
Maar hij vertelde ook dat hij dat lot zelf kon 
keren: vanaf nu kon hij ervoor kiezen om 
een andere persoon te zijn. Frederik be-
greep de boodschap en knoopte deze goed 
in zijn oren. De kou in zijn ogen had plaats 
gemaakt voor een stralende glimlach. 
Toen de kerstnacht eindigde en de eerste 
stralen van de dageraad het plafond van 
de zaal scheen te vullen, wist Frederik wat 
hij doen moest: mensen vinden om samen 
feest te vieren. Hij liep zijn huis uit en de 
Rimboelaan op. De zachte sneeuw kraakte 

onder zijn voeten buiten. In de verte klonk 
het geluid van kerstliederen en vrolijke 
stemmen van mensen die onderweg waren 
voor familiebezoek. 

Frederik aarzelde, keek om zich heen, en 
liep vervolgens naar het huis van zijn buur-
vrouw, mevrouw Van den Berg. Ze was altijd 
vriendelijk tegen hem geweest, zelfs wan-
neer hij haar kortaf had afgesnauwd. Haar 
licht brandde nog. Frederik slikte en klopte 
aan. Toen ze opendeed, keek ze hem ver-
rast aan. “Frederik? Zo vroeg al buiten?” Hij 
schraapte zijn keel. “Ik… euh… ik wilde je 
fijne kerstdagen wensen. En… ik vroeg me 
af of je misschien hulp nodig had. Met iets. 
Wat dan ook.” Mevrouw Van den Berg keek 
hem aan, eerst verbaasd, toen glimlachte ze 
warm. Een glimlach die al het ijs in zijn hart 
deed smelten. “Wat lief van je. Kom bin-
nen, ik zet net koffie.” Koffie. Hij, Frederik, 

bij iemand anders. En hij hoefde zich niet 
druk te maken om de kosten. Hij voelde een 
vreemde opluchting. Ze praatten wat, over 
het weer, over de lampjes in de straat, over 
vroeger. Toen hij weer buiten stond, voelde 
Frederik dat er iets in hem was verschoven. 
Alsof er een deur open was gegaan die al 
jaren dicht had gezeten.
Hij liep verder en zag een gezin met twee 
jonge kinderen dat worstelde met een 
kerstboom die telkens omviel in de sneeuw. 
Zonder na te denken stapte hij op hen af. 
“Zal ik even helpen?” vroeg hij. De vader 
keek verbaasd op, maar accepteerde dank-
baar zijn hulp. Samen zetten ze de boom 
rechtop en bonden hem stevig vast op de 
slee. De kinderen lachten en zwaaiden. 
“Dank u, meneer!” riepen ze vrolijk. Frederik 
glimlachte terug, een echte glimlach, eentje 
die hij niet kende uit zijn eigen gezicht. En 
zo ging hij verder door de straat. Hij hielp 
iemand die haar tas met kerstcadeaus liet 
vallen, groette mensen die hij anders ge-
negeerd zou hebben, en knikte vriendelijk 
naar elk huis waar lichtjes hingen.

Toen hij thuiskwam, voelde zijn villa ineens 
minder koud. Minder leeg. Hij liep naar de 
kast, haalde een doos tevoorschijn die hij 
jaren geleden had weggestopt. Een oude 
doos met kerstspullen van zijn moeder, 
ballen in zachte kleuren, een kleine slinger, 
en bovenop een stoffige ster. Met trillende 
handen hing hij de slinger op, zette de ster 
in de vensterbank en stak een kaars aan. De 
vlam danste en vulde de kamer met warm 
licht.
Voor het eerst sinds lange tijd voelde 
Frederik zich niet alleen. De woorden van de 
vreemdeling klonken in zijn herinnering na: 
De hemel is geen plek, Frederik. Het is een 
keuze.
Op dat moment werd er op zijn deur ge-
klopt. Toen hij opendeed, stonden er drie 

buren, in dikke jassen, met een pan warme 
chocolademelk. “Frederik,” zei de vader van 
het gezin met de kerstboom, “we dachten… 
misschien is het leuk om samen kerst te 
vieren? We hebben nog één stoel over aan 
tafel.” Frederik voelde hoe een brok zich 
in zijn keel vormde. Dit was het. Dit was de 
hemel waar hij zojuist nog getuige van was 
geweest. “Graag,” zei hij zacht.

En terwijl hij met hen door de sneeuw liep, 
flikkerden de lichtjes in de Rimboelaan 
helderder dan ooit. De Kouzaan was niet 
langer koud. Op die kerstnacht werd 
Frederik Kouw, de man met het stenen hart, 
iemand met een lange vork, die eindelijk 
had geleerd hoe je daarmee voedt: niet je-
zelf, maar elkaar. En zo werd de kerstnacht 
van de Lange Vorken in Heuvel en Heide 
een nacht die velen nog jarenlang zouden 
navertellen, als het verhaal van de man die 
de hemel vond, gewoon door zijn hart te 
openen.
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Lijst met handige adressen 
Spoedeisend alarm
Ambulance, brandweer en politie 	112

Niet-spoedeisend alarm
Ambulance 	 (055) 360 01 89
Brandweer 	 (055) 548 35 60
Politie 	 0900 8844 
www.geenspoedwelpolitie.nl

Gezondheidsdienst
Huisartsenpost 	 0900 600 90 00
Albert Schweitzerlaan 31 
Gelre Ziekenhuis	 (055) 581 81 81
Albert Schweitzerlaan 31 
GGD Noord en Oost Gelderland 
ggd@ggdnog.nl	 (088) 443 30 00 
Dierenambulance 	 0900 999 19 99

Advies-, meld- en steunpunten
Discriminatie 	 (055) 522 55 55
Kindermishandeling 	 0800 2000
Huiselijk geweld 	 0800 2000
Veilig Thuis, www.huiselijkgeweld.nl 
	 0800 2000
Loverboys/Jeugdprostitutie 	0900 500 70 70
www.bewareofloverboys.nl
Stimenz, Prins Willem-Alexanderlaan 1419
	 (088) 7846464
Verward gedrag 	 (088) 9335500

Gemeente Apeldoorn
Algemeen, Buitenlijn, Klachtenlijn 	 14 055
gemeente@apeldoorn.nl
Bureau Buurtbemiddeling 	 (088) 784 64 64
info@buurtbemiddeling.nu,
www.buurtbemiddeling.nu
WMO loket:	 14 055 
Telefonisch bereikbaar van maandag t/m 
vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur. 
Website: www.apeldoorn.nl/wmo-loket

Informele zorg
Stichting De Kap	 (055) 5295520
Regentesselaan 2-B
Ouderenadviseurs Stimenz 	 (088) 7846464

Buurtgroepen sociale media
Aanmelden bij BERG EN BOS ALERT, de 
Whatsappgroep voor melden van mis-
drijven en verdachte situaties waarbij de 
politie is ingeschakeld: stuur een mail naar 
bergenbos21@gmail.com met vermelding 
van je naam, woonadres, mobiele telefoon-
nummer en e-mailadres.   

Aanmelden BERG EN BOS BEWONERSZAKEN 
via bergenbosbewonerszaken@gmail.com 
onder vermelding van je naam, woonadres, 
mobiele telefoonnummer en e-mailadres. 

Aanmelden voor de Whatsappgroep 
NEXTDOOR BERG EN BOS, voor alle soor-
ten buurtberichten: ga naar www.nextdoor.
nl en volg de eenvoudige instructies. 

Aanmelden voor Facebookgroepen 
WIJKVERENIGING BERG EN BOS en BERG 
EN BOS SOCIAAL: ga naar www.facebook.
com, zoek de groep op en meld je aan.

AED in de wijk
AED nodig? Bel 112, zij zorgen  
voor alarmering van een vrijwil-
liger in de wijk en bezorging van 
een AED.

Vigilat
Watermanstraat 41,  
Apeldoorn 	 (055) 542 41 49 
info@vigilat.nl, www.vigilat.nl

Door Vigilat

We zitten weer midden in de donkere dagen 
voor kerst. Veel mensen gaan deze periode 
ook weg om te genieten van een zon- of 
sneeuwvakantie. Bent u aangesloten bij het 
collectief mobiele surveillance Berg & Bos, 
geef dan uw vakantieperiode door via  
info@vigilat.nl. Onze surveillanten houden 
dan een extra oogje in het zeil tijdens uw af-
wezigheid. Bent u nog geen lid van het col-
lectief en wilt u hier meer over weten neem 
dan contact met mij op via 055-5424149  
of l.cuperus@vigilat.nl.
 
Helaas hebben zich de afgelopen weken een 
aantal inbraken en pogingen tot inbraak 
voorgedaan in uw woonwijk. We zien dat er 
in deze periode, wanneer het eerder donker 
is, het aantal inbraken weer toeneemt. Dit is 
een tendens wat we jaarlijks zien. Afgelopen 
weken hebben wij extra gesurveilleerd en 
zijn wij zichtbaar in uw woonwijk Berg en 
Bos. Naast onze preventieve zichtbaarheid 
hebben we korte lijntjes met de wijkagente 
en weten wij wat er speelt binnen uw wijk. 
Als u bijzonderheden of verdachte situaties 
constateert neem dan contact met ons 
op 055-5424149. Onze surveillant kan dan 
tijdens zijn surveillancedienst hierop letten.
 
Graag wil ik jullie op de hoogte stellen dat 
er binnen Vigilat Beveiligingen een direc-
tiewisseling heeft plaatsgevonden en onze 
directeur Geert Roelofs zijn bedrijf heeft 
verkocht aan Bravo Beveiliging uit Almelo. 
Vanuit zijn familie waren er geen opvolgers 
die het bedrijf wilden voortzetten nu Geert 

van zijn pensioen wil gaan genieten. Na 
positieve gesprekken met de directie van 
Bravo Beveiliging is de overname per 1 juli 
jl. officieel geworden. 
We blijven onder onze eigen naam ope-
reren, maar vallen voortaan onder één 
gezamenlijke holding genaamd Tensaro. 
Vigilat en Bravo Beveiliging zijn al jarenlang 
samenwerkingspartners en hebben een 
eensgezinde visie op dienstverlening en om-
gang met medewerkers. 

“Vigilat is een gevestigde naam met een 
sterke reputatie. De manier waarop zij 
werken sluit perfect aan bij onze aanpak,” 
aldus René Bouman, algemeen directeur 
van Bravo Beveiliging en CEO van Tensaro. 
“Samen bieden we nog meer slagkracht, 
terwijl we het persoonlijke karakter van 
beide bedrijven behouden. Deze overname 
sluit dan ook volledig aan bij de verdere 
groeiambities die we hebben.” “Wij zijn 
verheugd dat wij een overnamekandidaat 
als Bravo Beveiliging hebben gevonden, 
waarbij wij alle vertrouwen hebben in 
de wederzijdse synergievoordelen met 
behoudt van de eigen cultuur. We kunnen 
elkaar alleen maar versterken en zien uit 
naar deze nieuwe fase” aldus Geert Roelofs, 
algemeen directeur Vigilat.
 
Ik wens u hele fijne en prettige feestdagen 
en een gezond 2026!

Lisette Cuperus, Vigilat

Extra alert tijdens de donkere 
wintermaanden
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Bomenkap in het Juniperbos en omgeving, waar en waarom
Door Stichting behoud Juniperbos 

Regelmatig loopt bosbeheerder Tim van 
Alen met Stichting behoud Juniperbos 
een bosschouw, waarbij hij een toelich-
ting geeft welke werkzaamheden wan-
neer en waarom in het Juniperbos en in 
de andere bossen in en rondom onze wijk 
plaatsvinden. Bomenkap, bomen met 
rust laten, bestaande struiken meer licht 
en ruimte geven en nieuwe struiken plan-
ten, Tim legt uit waarom dit gebeurt.

Tim van Alen: “We zijn in de conceptfase 
van het aanleggen van een NOAD-netwerk. 
Dat is een netwerk van oude, aftakelende 

en dode bomen over de gehele Veluwe. In 
een NOAD is ruimtelijk vastgelegd waar, 
binnen een beheerd boslandschap, oude 
bomen en bosdelen gehandhaafd worden 
zodat voldoende oude, aftakelende en dode 
bomen aanwezig zijn voor bijvoorbeeld 
soorten als vliegend hert en zwarte specht. 
Dit houdt in dat we stukken van het bos 
aanwijzen waar we in de toekomt niks mee 
gaan doen. In deze percelen worden op de 
bomen markeringen aangebracht. De hoek-
bomen krijgen aan de voet twee groene 
banden en een verticale streep. Als het stuk 
groot is, worden tussenbomen gemarkeerd 
met één groene band aan de voet om bij 
de hoekboom weer uit te komen. Zo zijn er 
verschillende stukken gemarkeerd waaron-
der beuken- en eikenvakken. De gedachte 
erachter is dat de boom tijdens een proces 
van honderden jaren door verschillende 
fases gaat, van groei tot aftakeling. In al die 
fases profiteren schimmels, holenbroeders, 
zoogdieren zoals boommarters en vleer-
muizen, en nachtvlinders ervan. Nu grijpen 
we heel vaak in in dat proces. De bedoeling 
is om dat niet meer te doen. Dat lukt niet in 
het hele bos, omdat mensen er ook veilig 
moeten kunnen blijven wandelen. Aan 
de andere kant van de JC Wilslaan zijn de 
vakken groter. Hier zijn veel stukken met 
loofhout die hiervoor geschikt zijn. In het 
Juniperbos zijn kleinere vakken omdat hier 
nog veel naaldhout staat. Deze stukken wil-
len we gaandeweg omvormen. Ongeveer vijf 
á tien procent van het bosgebied verdelen 
we in deze NOAD-stukken. Dat kan om een 
boomgroepje van vijf á zes bomen gaan 
of een groter stuk van bijvoorbeeld drie 
hectare.” 

bomen werden elke keer omgezaagd, 
waarbij de nieuwe uitgroei tot bossages van 
stammen leidde (hakhout). De bladeren 
zijn heel verzurend voor de bosbodem en 
er komt te weinig licht op de grond voor bij-
voorbeeld de lijsterbes, boswilg of andere 
soorten. De Apenheul gebruikt de bladeren 
van de Amerikaanse eik als voer voor de 
apen. Lanen kleuren door de bladeren mooi 
rood, maar dat is het enige positieve aan 
deze soort. Drinkwaterbedrijf Vitens, met 
een terrein dat grenst aan het Juniperbos, 
wil de verzuring tegengaan door de naald-
bomen en Amerikaanse eiken die boven op 
het infiltratiegebied staan terug te dringen. 
Dit infiltratiegebied dient voor drinkwater 
dat op korte termijn wordt gebruikt.”

Op het scoutingterrein stonden veel afster-
vende beuken die een risico voor de veilig-
heid vormden. Deze zijn gesnoeid en de 
stammen zijn blijven staan. Vanuit de pro-
vincie Gelderland zijn vanuit de subsidiepot 
‘Uitvoering specifieke uitkering Programma 
Natuur (SPUK)’ achter de scouting en 
tegenover de Apenheul in rasters onder 
andere haagbeuk en hazelaar ingeplant. 
Door verloofing wordt het bos brandveiliger 
en ontstaat er meer ruimte voor de insecten 
(biodiversiteit). Alleen inheemse boom- en 
struiksoorten die op de Veluwe oorspronke-
lijk voor kunnen komen worden aangeplant. 
Deze struiken zijn de nieuwe zadenbronnen 
voor de toekomst en moeten bijdragen aan 
een langzaam bodemherstel met minder 
verzuring.”

Amerikaanse eik
Tim van Alen: “In de vorige winter hebben 
bij de jeneverbesstruiken in het Juniperbos 
werkzaamheden plaatsgevonden. De 
Amerikaanse eik is daar weggezaagd en 
weggevreesd maar is deels ook weer terug-
gekomen. Ook deze laatste stukjes worden 
weggevreesd. Ook bij de Galgenberg (achter 
de Arendsburght) starten we met het te-
rugdringen van deze invasieve soort. Daar 
staan inlandse eiken (zomereiken), maar de 
Amerikaanse eik verdrukt de inheemse eik. 
De volwassen Amerikaanse eiken in lanen 
laten we gewoon staan. 
Vroeger werd de Amerikaans eik als brand-
hout onder de grove dennen geplant. De 
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Buurtbus Berg en Bos – Samen onderweg!
Door Otto Verkerke

Sinds september 2021 draait onze 
Buurtbus Berg en Bos haar rondjes door 
de stad. Vanaf het station gaat het via 
de Parken en Kerschoten naar De Naald 
en de wijk Berg en Bos en daarna via de 
wijk de Sprengen terug naar het station. 
Een mooie route, met een praatje hier 
en daar en altijd een glimlach van de 
chauffeur.

Gemiddeld vervoert de bus nu zo’n 250 
passagiers per week. Klandizie genoeg dus. 
De buurtbus is voor velen een handig ritje, 
maar blijkt ook een gezellig ritje te zijn. 
Want waar maak je nou nog een praatje met 
je chauffeur over het weer, de eekhoorns in 
Berg en Bos of de drukte bij de Naald?

In de loop der jaren heeft lijn 512 al dui-
zenden mensen vervoerd: scholieren, 
oma’s met boodschappentassen, forenzen, 
paleisbezoekers, dagjesmensen. Allemaal 
stappen ze in met hun eigen verhaal. En nu, 
na vier jaar bussen, komt de 50.000e pas-
sagier in zicht! Een bijzondere mijlpaal voor 
een bijzondere bus…

Die bijzondere bus wordt draaiende ge-
houden door een enthousiast team van 
zo’n 35 vrijwilligers. Die besturen de buurt-
bus eens per twee weken een dagdeel. 
Enkele chauffeurs rijden elke week. In de af-

gelopen jaren hebben we vijftien chauffeurs 
uitgezwaaid, maar gelukkig ook vijftien  
nieuwe vrijwilligers mogen verwelkomen. 
De beschikbaarheid van de vrijwilligers 
gedurende de week bepaalt in hoofdzaak de 
inzetbaarheid op de bus. Die blijkt de laat-
ste paar jaar wat te verminderen. En met 
de toenemende leeftijd van de vrijwilligers 
komt ook meer uitval. Daardoor is er meer 
mankracht maar ook meer vrouwkracht 
nodig. Want helaas zijn de dames die bij de 
start deelnamen als vrijwilliger na jaren-
lange trouwe dienst afgehaakt. 

Oproep
Om te zorgen dat wij ook na de 50.000 pas-
sagier door kunnen gaan naar de 100.000 
passagiers is er komend jaar hulp nodig.
Woont u in Berg en Bos of omgeving en 
houdt u van autorijden of bent u sociaal 
gemotiveerd om een steenje bij te dragen, 
stuur dan een mailtje naar info@bbus512.nl 
en stap in bij ons team! Wij zullen dan con-
tact met u opnemen over de mogelijkheden.
Buurtbus Berg en Bos – rijd mee, praat mee, 
doe mee! 


